
Hij kan zomaar naast je lopen

Hij kan zomaar naast je lopen
Op een onverwacht moment

Hij kan zomaar naast je lopen
En je had Hem niet herkend

Hij kan zomaar naast je lopen
En vertellen wie je bent

Hij kan zomaar naast je lopen
En je had Hem niet herkend

Er liepen eens twee mannen
Vlakbij Jeruzalem

Hun vriend was net gestorven
Ze treurden over hem

Opeens was daar een vreemde
Die met hen mee wou gaan

Ze wisten niet dat Hij het was
Dat Hij was opgestaan

Als God soms heel ver weg lijkt
Als alles is mislukt

En niemand weet waarom je
Bedroefd bent en bedrukt
Sta dan niet gek te kijken
Wanneer Hij naast je staat
En met je mee wil lopen
Totdat het wel weer gaat

Hij kan zomaar naast je lopen
En vertellen wie je bent

Hij kan zomaar naast je lopen
En je had Hem niet herkend

Hij kan zomaar naast je lopen
Uit het niets vandaan

Je ziet pas dat je blind was
Als je ogen opengaan


